Openbaring van Johannes. Luidop
Troostboek in geloof

Christus Koning
Zondag 26 november 2023 om 15 u.

Het einde der tijden?

Wat zegt de Bijbel hier over?

Ontdek mee hoe verassende actueel het

boek van de Openbaring is. Dreigend? Vooral
troostend!

Zeven fragmenten uit Openbaring worden luidop
voorgelezen.

Muzikale omlijsting met Jachthoornkorps
Fugamus en Hanna Vandergoten op harp.

Gratis toegang [ 90 min / Aansluitend receptie



GELOOF

De Openbaring van Johannes of Apocalyps
is het sluitstuk van het Nieuwe Testament.
Het schetst in visioenen het aanbreken van
het einde van de tijd en wat daarbij het lot
van de mens zal zijn.

Veertien lezers lezen luidop fragmenten
voor uit het boek van de Openbaring.

We maken kennis met Johannes van
Patmos als profeet van de eindtijd, met het
lam en de draak, met engelen en duivels,
met een vrouw op een scharlaken rood
beest en met tal van andere geheimzinnige
figuren.

Tussendoor klinkt hoorngeschal en harp-
muziek.

Luister mee en ervaar de krachtige troost
die vanuit het boek weerklinkt: Jezus
Christus is de Zoon van God en zal spoedig

terugkomen!
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